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8-10 jaar

l
Gesprek: Jezus vertelt over een tijd
waarin mensen bang zijn. Zouden er
vandaag ook mensen zijn die bang

zijn? Hoe komt dat?
Tip: Bid samen voor mensen die bang zijn en
verdrietig, dat zij iets mogen ervaren van Gods
aanwezigheid.

p
Spel: Bekijk samen foto’s van oude
gebouwen. Hoe oud zouden die
gebouwen zijn? Probeer ze op volgorde

van leeftijd te leggen. Zouden deze gebouwen
altijd blijven bestaan? Waarom wel of niet?

s
Creatief: Maak een tekening van een
park, een straat of een bos in de
winter. Verstop in je tekening 1 klein

detail dat eigenlijk bij de zomer hoort. Ga
daarna in elkaars tekening op zoek naar
de zomerse details. Zijn ze te vinden?

11-12 jaar

l
Gesprek: Is het verhaal van vandaag
een somber verhaal of een hoopvol
verhaal? Waarom is het somber?

Waarom is het hoopvol?

s
Creatief: Als je één woord mag
kiezen dat altijd blijft bestaan, welk
woord zou je dan kiezen? Laat de

kinderen een bordje maken van polymeerklei
waar ze dit woord in schrijven. Bak de klei
in de oven als dat kan. Ze kunnen het woord
natuurlijk ook op karton of papier schrijven
en mooi versieren.

Vertelling 8–12 jaar

Wat altijd blijft bestaan
Met open mond lopen de leerlingen van Jezus door de tempel. ‘Moet je die pilaren
zien’, fluisteren ze. ‘Dat hoge dak en dat enorme plein… prachtig.’ Ze leggen hun
hoofd in hun nek om goed naar boven te kunnen kijken. Ze turen naar de versieringen
en alles wat er te zien is. Daarna, als ze alles gezien hebben, gaan ze weer weg.

‘Wat was dat mooi’, zegt een van de leerlingen als ze onderweg zijn. ‘Ik denk dat de
tempel de mooiste plek op aarde is.’
‘Dat denk ik ook’, zegt een ander. ‘Ik hoop maar dat hij voor altijd blijft bestaan.’
Maar dan schudt Jezus zijn hoofd. ‘De tempel zal niet altijd blijven bestaan’, zegt
hij. ‘Op een dag zullen er stormen uitbreken en oorlogen en andere verschrikkelijke
dingen. De hele stad Jeruzalem zal schudden op zijn grondvesten. Mensen zullen bang
zijn, ze zullen niet weten waar ze naartoe moeten. Het zal donker zijn op de aarde, de
zon en de maan zullen geen licht meer geven. Maar als dat gebeurt, dan kom ik terug.
Ik kom terug uit de hemel, om een nieuw begin te maken.’

Even blijft Jezus staan. Hij wijst naar een boompje, langs de kant van de weg: ‘Zien
jullie die vijgenboom? Als het nog winter is, groeien er al kleine groene knoppen aan.
Daardoor weet je dat het lente wordt. Denk daaraan, als het winter wordt in de wereld.
Als mensen bang zijn en verdrietig: denk dan aan mij. Want ik kom terug, zoals de
zomer na de winter.’
Jezus draait zich om. Samen met zijn leerlingen kijkt hij nog eens naar de tempel
achter hen. ‘Alles kan verdwijnen’, zegt Jezus zacht. ‘Maar mijn woorden verdwijnen
nooit. Dat beloof ik.’

Mattijs Weegenaar
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